
De Breuly

Aan de oever van het rimpelloze water
Vertellen eenden ons met hun gesnater

Over het mooiste plekje aan de dijk
Mensenlief wat zijn we rijk

Voor dit mooie stukje natuur
Gaan we met z’n allen door het vuur

Het is geen plek om economisch te exploiteren
Dit wonderschone stukje Ooy dat moet je eren

En bewaren voor het nageslacht
Dat is wat de jeugd van ons verwacht

Dit paradijslijk stukje aarde
Heeft voor ons enorme waarde
Het is met goud niet te betalen
Ook niet door natuur vandalen

Wij zullen vechten voor dit stukje paradijs
Wij geven dit niet zomaar prijs

Wij willen zwemmen en vissen in de plas
Natuur genieten en leren met de hele klas

Sterren kijken met de Sterrenwacht
In een echte donkere nacht

Of zo maar wandelen langs de kant
Met je kindje aan de hand

‘s Avonds als de Ooyse kikker kwaakt
En ‘s morgens als de karekiet ontwaakt

De Breuly oever is en blijft een groot genot
Dat maakt geen zinnig mens kapot
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